Deze middag ging het verhaal over Zachéiis de tollenaar.

We hebben deze middag samen geluisterd naar de vertelling over Zachéds, een tollenaar. Dit was een man die voor
de vijand in het land Israél werkte. De mensen moeten belasting/geld betalen aan hem, en stiekem vraagt hij veel
meer dan eigenlijk nodig is. Dit geld houdt hij voor hemzelf.

Zachéus heeft ook gehoord van de Heere Jezus, en wilde wel eens zien wie hem was. Maar omdat Zachélis een
kleine man is, en omdat de mensen een beetje een hekel aan hem hebben, kan hij niet dichtbij komen. Plotseling
krijgt hij een goed idee, hij klimt in een grote boom met hele grote bladeren. Zo kan hij het goed zien, en ziet
niemand hem zitten. Tenminste, niemand? De Heere Jezus ziet hem wel, Hij roept hem: Zachés, kom naar beneden,
want ik wil bij jou in je huis zijn. Wat is Zachés blij, de Heere Jezus wil in zijn huis komen. Snel gaat hij naar beneden.
Hij zegt tegen de Heere Jezus, de helft van al mijn geld geef ik aan de armen, en ik zal niet meer teveel geld vragen.
Wat is hij blij. Maar de mensen die erbij staan zijn verbaasd, de Heere Jezus gaat bij een verrader, een zondig mens
naar binnen. Ze begrijpen het niet. Maar de Heere Jezus wil juist bij zondige mensen komen. Hij is op deze aarde
gekomen om mensen en kinderen te zoeken die zelf niet naar hem zoeken.

De leertekst is:
En Jezus zei tot hem: "Heden is aan dit huis zaligheid geschied, omdat ook deze
een zoon van Abraham is."

Opdracht:
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (15 maart) inlevert op de club, dan krijg je een extra
spaarpunt! Helpen jullie Zachéls de weg naar beneden vinden?




